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Wil je deze kerstvakantie ook 
een pelgrimstocht maken net 
als Guus en Marian en een 
deel van de Camino de 
Santiago lopen? Dat kan ! 

De werkgroep Gezins-
vieringen Ulvenhout/Bavel 
heeft een route uitgezet in 
twee etappes van 20 km. In 
dit boekje vind je de routes. 



 
  



Pelgrimage 

Veel pelgrims hebben onderweg ervaringen die raken aan spiritualiteit. Als 
je de camino voor het eerst ‘gaat doen’, start je niet als pelgrim, maar als 
wandelaar. Gaande de camino slijpt deze je tot pelgrim. Je komt los van de 
alledaagse beslommeringen, ‘komt jezelf tegen’ en (her)vindt jezelf vaak 
ook. Niet voor niets zeggen pelgrims vaak dat ze als een ander mens 
terugkomen met ervaringen die de toekomst nieuwe richting geven. Of, 
om het dichterlijk te zeggen: 

“pelgrimeren is wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren 
met je hart, en zo het geheim van het leven op het spoor komen.”  

Etappe 1 –  Ulvenhout - Wandelnet route 924066 

De eerste etappe volgt vanuit de kerk in Ulvenhout de Camino de Santiago 
naar de Sint Jacobskapel in Galder richting grens in Meersel-Dreef, waar je 
eventueel een drankje en een hapje kunt nuttigen, via de Isidorus 
veldkapel in Strijbeek en de Strijbeekse Heide weer terug. De route is dan 
ongeveer 20 km. Bij wandelknooppunt 52 kunt je ook overstappen op 
etappe 2 en dan via de verschillende landgoederen en Bavel terug naar 
Ulvenhout lopen, de route is dan 30 km. 

Etappe 2 – Bavel – Wandelnet route 408773 

De tweede etappe start bij de kerk in Bavel en loopt via de rand van 
Ulvenhout richting de Strijbeekse Heide en volgt daar de ‘Grensland 
Route’ via de landgoederen Luchtenburg, Hondsdonk, Valkenberg en 
Annewile weer terug naar Geersbroek en Bavel. Ook deze wandelroute is 
ongeveer 20 km. 

De routes zijn gemaakt met de routeplanner van Wandelnet. De routes 
gaan van knooppunt naar knooppunt.  Je kunt de routes ook down loaden 
op je telefoon via de website van de parochie: 
https://parochieheiligefamilie.nl onder ‘berichten’ - Herdertjesmis – 
Camino de Santiago. 

We wensen jullie veel wandelplezier, goede gesprekken onderweg en 
wellicht kom je tot nieuwe inzichten! 

https://parochieheiligefamilie.nl/


Etappe 1 –  Ulvenhout (20 km) – Camino de Santiago 

Start kerk in Ulvenhout – Galder (Jacobskapel) – grens – Strijbeek 
(Isodorus veldkapel) – Ulvenhout 

https://wandelnet.viewer.routemaker.nl/viewer/routes/nummer/924066  

 

https://wandelnet.viewer.routemaker.nl/viewer/routes/nummer/924066


 

 

 

 Sint-jacobsschelpen in de 
Jacobskapel in Galder 

Van punt 60 
via 99 en 81 
naar 92 



Etappe 2 – Bavel (19 km) - Landgoederen 

Start Kerk in Bavel): Bavel – Luchtenburg – Hondsdonk – Valkenberg - 
Anneville  – Bavel  

https://wandelnet.viewer.routemaker.nl/viewer/routes/nummer/408773 

 

 



 

 

Landgoed Anneville 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


